
 

Nieuwsbrief september 2023 

Borrel bij Kek zeer geslaagd 

 

 

 

 

 

Om de ontvangers van deze nieuwsbrief de gelegenheid te geven om eens met 

elkaar kennis te maken of gewoon om een gezellige middag te hebben, nodigde 

Buurtdorp Ouderkerk iedereen die dat wilde uit om vrijdag 11 augustus langs te 

komen op het terras bij Kek in het Jagershuis. Daar was een speciaal deel 

gereserveerd voor de circa 30 mensen die op de oproep reageerden. Met een 

drankje en allerlei heerlijke hapjes van de ‘Kek-jongens’ was het die middag 

goed toeven aan de Amstel. In haar welkomstwoord meldde Annelies dat een 

deel van de opbrengst van het jeu de boulestoernooi van a.s. zondag ten goede 

zou komen aan het Vervoertje. Het toernooi wordt georganiseerd door de 

jongens van Kek en de Lions Ouderkerk. De mededeling maakte de bijeenkomst 

extra feestelijk. Een van de aanwezigen zei later: ‘Het was erg leuk. Ik heb met 

zoveel verschillende mensen gepraat.’  

  

 



 

De zomer loopt op z’n eind, af toe was ie mooi, af en toe een beetje ‘waterig’ 

maar we krijgen nog een mooie nazomer(schijnt). Onze activiteiten lijden er 

echter niet onder, we gaan vrolijk door. Te beginnen met het ‘Jeu de Boules 

Kampioenschap’, zondag 3 september op het Kampje! Onze Petanque-groep 

neemt deel onder de naam ‘Hangouderen’, wat prachtig toepasselijk bedacht! 

 

 

En natuurlijk op 30 september het bridgetoernooi georganiseerd door de L ions. 

De Lions heeft zowel Het Vervoertje als de jubileumactiviteiten van 

Buurtdorp bestempeld tot ‘het goede doel’ van hun bridgedrive!  

Dat betekent dat we in ieder geval geld hebben om leuke dingen te bedenken 

en uit te voeren voor het jubileum van Buurtdorp! We zijn al begonnen met het 

voorbereiden van een ‘Jubileumboekje’ met daarin een terugblik op wat we 

allemaal in die tien jaar hebben gedaan!  

  

 

 

En vast heel veel dank aan de Lions Ouderkerk aan de Amstel! 

Er wordt door de Lions ook nog assistentie gevraagd op die dag. Wie wil 

gastvrouw/gastheer zijn om de bridgers op de diverse locaties te ontvangen en 

bij te dragen aan een goede organisatie? Je hoeft niet te kunnen bridgen, 

alleen behulpzaam zijn! Belangstelling? Meld je aan op 

buurtdorpouderkerk@gmail.com en dan krijg je meer informatie over wat er 

precies van je wordt gevraagd. Voor wat hoort wat, hup Buurtdorpers. 

 

Wandelen op maandagochtend 

De week beginnen met een frisse neus halen?  Er is nog 

steeds, of weer en niet terug van weggeweest een groep 

enthousiastelingen! Wandel mee op maandagochtend 

vanaf het Sluisplein. Geef je op om toegevoegd te worden 

aan de groepsapp van Lydia Scholten. Wil je informatie 

over het wandelen en de app neem dan contact met haar 

op via lydiaonderweg@hotmail.com of 06-24608944. 
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Bridge  

Eens in de veertien dagen, wordt op maandag bridge gespeeld 

door een aantal enthousiaste spelers. Zwannie stelt de teams 

samen, soms zijn er zelfs 4 tafels, 16 spelers dus, we zijn bijna 

een gewone amateurclub! Heel gezellige middagen dus! 

Wil je ook een uitnodiging ontvangen? Geef je dan op bij 

Zwannie: zwannie00@hotmail.com  Je kunt altijd aangeven dat 

je niet kunt of dat je een keer overslaat. 

 

Petanque op dinsdagmiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 september van 12.00 tot 18.00 uur is er weer het jeu de boules-

kampioenschap op het Kampje, georganiseerd door de Lions en de ‘Kek-

jongens’. Onze petanquegroep doet mee met het team ‘Hangouderen’, te 

herkennen aan hun baretten! Komt allen om hen aan te moedigen, ze hebben 

afgelopen tijd hard geoefend, dus we komen vast verder dan vorig jaar! 

Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt petanque gespeeld op de baan 

op de hoek van de Rembrandt van Rijnweg en Wethouder Koolhaasweg. 

Petanque wordt ook wel jeu de boules genoemd. Een vaste club 

enthousiastelingen is daar elke week te vinden, weer of geen weer. Meer 

weten neem contact op met Pieter de Graaff, curupira@curupira.org Je wordt 

dan ook toegevoegd aan de petanque-whatsappgroep. 
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Elke woensdagochtend op de fiets 

  

 

 

 

 

Elke woensdagochtend stappen Buurtdorpers die zin hebben om een rondje te 

fietsen op hun, al dan niet elektrisch, rijwiel. Om 10.30 uur wordt dan 

verzameld op de hoek van de Koningin Wilhelminalaan en de Prinses 

Beatrixlaan. Ter plekke wordt overlegd waar de rit naar toe gaat. De fietsclub 

heeft afgelopen maand een paar mooie tochten 

achter de rug, onder anderen naar Aalsmeer en 

Wilnis. De rit naar Wilnis ging via Vinkeveen naar 

het Eiland van Hein waar we geluncht hebben. 

Bij mooi weer is dat zeker een aanrader. In totaal 

legden we die dag zo’n 40 km af. We hebben 

genoten mede dankzij routeplanner Ineke die 

ons ook die keer langs de mooiste en rustigste 

fietsroutes wist te leiden. 

Helaas ging het de laatste keer vanwege regen niet door maar ongetwijfeld 

gaan we volgende week weer op pad.  

Wil je meedoen of meer informatie over de fietsclub? Meld je bij Annelies via 

06-53289252, dan voegt zij je toe aan de app van het fietsgroepje. 

Of mail naar buurtdorpouderkerk@gmail.com 

 

Naar het museum op 8 september 
 

De tweede vrijdagmiddag van de maand staat museumbezoek 

op de agenda.  

Op vrijdag 8 september gaan we naar het Stedelijk Museum. Te 

zien zijn er: 

• Modern, van Gogh, Rietveld, Leger e.a. 
• Post no bills #4, zeven letterwerken 
• Keith Haring, 38 meter lange tekening 'Amsterdam notes' 
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• Collectie tot 1950 'Yesterday Today'. Kunst en vormgeving van ca. 1880 
tot 1950. 

• Collectie 1950-1980 'Every day, someday and other stories' 
• Collectie 1980-nu 'Different  day'. 

Wil je mee gaan? Meld je dan  aan bij de emailgroep van Zwannie. Door haar 

wordt ruim van te voren aangegeven waar we deze keer naartoe gaan. Mail 

naar: zwannie00@hotmail.com Doorgaans vertrekken we om 13 uur met de 

bus vanaf de Stramanweg.  

 

Eetclub op donderdag 21 september 

Donderdag 21 

september is het 

weer tijd voor de 

eetclub. De 

afgelopen keren 

waren we te gast bij 

Tecla die haar keuken, tafel en toebehoren ter beschikking stelde voor de 

kleiner behuisde koks onder ons. Dank daarvoor Tecla. Deze keer eten we weer 

eens bij iemand anders. Het is nu nog niet zeker wie. Momenteel eten er 

maandelijks zo’n 13 mensen samen bij iemand van de groep thuis. Die zorgt 

dan voor het hoofdgerecht. De anderen nemen een voorgerecht, bijgerecht, 

nagerecht of iets voor bij de koffie mee of drank, meestal wijn. 

Let ook op het tafelkleed van Tecla. De namen van de mensen die zij aan tafel 

heeft gehad, heeft ze erop geborduurd! 

Wil je meer informatie? Mail dan naar monique.sons@hotmail.com  

 

Maandborrel op 29 september 

De laatste vrijdag van de maand is het tijd voor de maandborrel bij Tastoe. 

Iedereen is welkom. Kom ook gezellig langs voor een praatje en een drankje. 

Vaak blijft een aantal mensen dan ook samen eten, heel gezellig. 

     Eerste keer? Dan is het meteen een mooie 

gelegenheid om eens kennis te maken met 

mensen van Buurtdorp. Vrijdag om 16.00 uur 

ben je weer welkom. En wie weet kunnen we 

dan buiten zitten op het terras. 

Meer weten? Mail naar Marianne van der Vegt: mvandervegt@kpnmail.nl 
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Film op zondagochtend 24 september 

Filmfans kunnen op de laatste 

zondagochtend van de maand naar de film in 

Cinecenter. Wil je ook naar de film op zondag 

24 september? Mail dan naar 

voort279@planet.nl Zij zoekt voor ons uit 

welke films er draaien en dan kun je je 

voorkeur aangeven. 

 

Leesgroep 

De eerste bijeenkomst van de leesgroep was geslaagd. 

Praten over De Dubbelganger van Dostojewski was 

interessant. Sommigen waren enthousiast, anderen 

vonden het maar niets maar we hebben wel kennis 

gemaakt met de ’klassieke Russen’ (schijnt te horen bij 

je algemene ontwikkeling). En dank Joke voor de 

gastvrijheid, volgende keer in de mooie zaal van 

Theresiastaete, zonder belemmerende geurtjes? 

De groep is voorlopig compleet maar wil je meer weten mail voor verdere info 

naar: jelta.voos@planet.nl 

 

Nieuw initiatief? 

Altijd al willen leren biljarten? Joze van der Voort wil dat in ieder geval wel, wie 

doet er mee? Er zijn diverse ‘docenten’, ook Buurtdorpers beschikbaar en het 

kan bij Coherente. Wie doet er mee? Meld je dan bij Joze: voort279@planet.nl 

Het zou erg leuk zijn als dit van de grond komt, geschikt voor vrouwen en 

mannen! 

En dus nog dit… 

Oproep-oproep-oproep 

Voor het ‘Jubileumboek Buurtdorp’ hebben we de bijdrage van jullie, 

Buurtdorpers nodig. We willen laten zien wat we in die tien jaar allemaal 

hebben gedaan en wat er zoal gebeurd is. Laat je daarom horen:  
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• Wat wil je laten zien aan anderen in het dorp van de activiteiten waar jij 

aan mee doet?  

• Wat vind je erg leuk?  

• Wat is belangrijk?  

• Waar heb je wat aan?  

• Kortom wat biedt Buurtdorp jou? 

Laat je horen en mail jouw mening, ideeën en voorstellen naar: 

buurtdorpouderkerk@gmail.com. 

 

En ook nog: 

 

Open Monumentendag 10 september 
  

  

  

Onthulling contouren Amstelkerk 

Ouderkerk wordt weer een uniek historisch object rijker. Rondom de 

huidige, haast 250 jaar oude Amstelkerk, komt een rij stenen te liggen, die 

de contouren van de veel oudere voorganger 

van De Amstelkerk zichtbaar zal maken. Die 

kerk heeft 400 jaar lang op de kerkheuvel 

gestaan. Talloze kunstenaars, waaronder 

Rembrandt, hebben hem afgebeeld.  

Wethouder Paulette Koek-Baks zal het project 

‘Contouren Amstelkerk’ om 12.15 uur openen. Het Gedempt Havenkoor 

begeleidt de feestelijke opening.  

 

Verhalenvertellers 

Monumenten zijn levenloze objecten. Ze krijgen pas hun volle waarde met 

de verhalen die er aan gekoppeld zijn. Dan zie je geen stenen meer, maar 

getuigen van het verleden. Die vertellingen wil het Historisch Kwartier 

Ouderkerk delen op Open Monumentendag 2023. 

Wil je er bij zijn? Je vindt de verhalenvertellers vanaf 12.30 uur bij: 

Museum Amstelland, Amstelkerk, Standbeeld Elieser en het Gezellenhuis. 
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Overige activiteiten 

Voor de kinderen is er bij de bankjes voor de Amstelkerk een zandbak 

waar ze hun eigen archeologische opgraving kunnen doen: Pijpenkoppen 

gevonden in Ouderkerk aan de Amstel. 

Ook dit jaar zijn er weer twee kunstenaars aanwezig, op de kerkheuvel 

zullen ze de monumenten op het doek vastleggen. 

De Amstelkerk, Urbanuskerk en Beth Haim zijn vanaf 12.30 uur geopend. 

Voor de Amstelkerk staan informatietafels van het museum, het 

Historisch Kwartier en de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. 
 

Drie rondleidingen  Wester-Amstel 

De rondleidingen starten om 12.30 uur, 13.30 

uur en 14.30 uur en duren circa 45 minuten. 

Per rondleiding kunnen maximaal 15 

deelnemers mee doen, op basis van 'wie het 

eerst komt…’. Van tevoren aanmelden is dus 

niet nodig. 

 

 

 

 

 
 


